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Ngày Phục sinh không phải chỉ nói về trứng hay đồ chơi, 
Vậy, bây giờ chúng ta cùng đọc để xem tại sao chúng ta

lại có niềm vui như vậy nhé! 
Ngài đã từ bỏ chính mình để chúng ta được tự do;

Chúa Giê-xu nói “Ta yêu con,” có nghĩa Ngài yêu cả bạn và tôi.
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Hôm nay, Ngài cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem 
và mọi người đều ngạc nhiên hỏi nhau:

“Anh nói người này là ai vậy?” 
Một đoàn dân rất đông trải áo trên mặt đất

Trong khi một số khác thì trải lá cây xung quanh.
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Các bạn thấy đấy, những người buôn bán lấn chiếm đền thờ 
họ đang cố gắng mua bán và đổi chác.

“Nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, 
đây không phải là nơi buôn bán hàng hóa của các ngươi.”
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Chúa Giê-xu vẫn yêu thương Giu-đa Ích-ca-ri-ốt,
mặc dù ông ta phản bội Ngài 

và những người khác thì bỏ mặc Ngài giữa đường. 
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã nhận túi bạc để chối bỏ Chúa,

ông đã chọn lựa tiền bạc.
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Ngài rửa chân cho các môn đồ 
tại chính căn phòng cao mà họ gặp nhau. 

Ngài dắt khăn quanh eo, bày tỏ cho mọi người thấy 
Ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời.
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Ngài chia bánh và chén rượu, rồi tạ ơn như Ngài từng làm 
“Này là thân thể và huyết ta,

các con hãy nhận lấy thì sẽ được sống.” 
Ngài biết tất cả tội lỗi của chúng ta, 

tha thứ và xóa sạch cho chúng ta vì lời Ngài phán vậy. 
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Ban đêm, Ngài ra ngoài vườn và cầu nguyện, 
Ngài quỳ gối xuống và vâng lời Đức Chúa Trời. 

“Nhưng không theo ý con, nguyện xin Ý Cha được nên, 
vì Ngài là Cha của Con, và Con là Con của Ngài.”
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“Ngươi có biết Giê-xu không?
Phi-e-rơ sợ hãi liền trả lời “Không”.

Và ông đã chối Chúa ba lần: 
“Tôi không biết anh đang nói gì;

Tôi không biết người đàn ông này;
chắc tôi không biết người này.”
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Những người lính dẫn Chúa Giê-xu đến chỗ quan Phi-lát ngày hôm đó. 
“Ngươi không phải là Vua của chúng ta,

lính đâu, đưa người này ra ngoài!” 
Ông ta cho họ quyền xử Chúa Giê-xu
và họ đã quyết định đóng đinh Ngài; 

Vị Vua của dân Do Thái chắc chắn phải chết.
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Họ làm một vương miện bằng gai và đội vào đầu Ngài. 
Họ chế giễu và nhạo báng Ngài trên đường đến Thập Tự Giá. 

Họ đội mão gai lên đầu Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.
Nhưng Chúa Giê-xu vẫn kiên định,
tình yêu của Ngài không thay đổi.
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Ngài nói “Vương quốc của Ta không phải ở trong thế gian này, 
Ta được sinh ra vì điều này, đây là cái giá mà Ta sẽ phải trả”. 

Tất cả đám đông reo lên “Đừng cho hắn đi, 
hãy thả Ba-ra-ba, nhưng người này không được thoát.”
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Đang khi vác thập tự giá lên đồi, 
chúng đánh đập Ngài trên từng bước Ngài đi. 

Mẹ Ngài cùng bước với Ngài và khóc thảm thiết 
khi bà biết họ sẽ giết Ngài.
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Chúng đóng đinh Ngài, đóng đinh vào tay và chân. 
Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sẽ sớm được gặp Đức Chúa Cha. 
Đám đông kêu lớn tiếng: “Hãy tự cứu lấy mình đi, Giê-xu!” 

Họ lớn tiếng nhạo báng vị Vua của chúng ta.
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Các tên lính muốn lấy áo choàng của Ngài. 
Họ bốc thăm bằng cách đổ xúc xắc (cục xí ngầu)
Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Cha,

xin tha thứ cho họ. Vì họ không biết họ đang làm gì.” 
Tình yêu của Ngài vẫn luôn chân thật như vậy.
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Chúa Giê-xu tiếp tục kêu lên, “Mọi việc đã hoàn tất” 
Ngài phó thác chính thân thể mình.

Ngài cúi đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng.
Chúa Giê-xu đã giao lại linh hồn Ngài cho Đức Chúa Trời trong sự tin cậy 

hoàn toàn. Tiếng Ngài từ trên Thập Tự vọng xuống khiến mọi người
bên dưới đều nghe thấy.
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Họ bọc thi thể Ngài và chôn trong mộ. 
Một số người nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã tự chuốc lấy

cái chết cho mình. 
Nhưng chỉ sau 3 ngày,

Ngài sống lại và tất cả thế giới sẽ đều nhìn thấy 
Chúa Giê-xu đã sống lại vì yêu thương bạn và tôi!
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Khi đến ngôi mộ, những người phụ nữ mang theo hương thơm
Nhưng họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ 

Thiên sứ hiện đến báo cho họ biết:
“Các ngươi sẽ không tìm thấy người sống nơi ngôi mộ này. 

Chúa Giê-xu đã sống lại rồi.” 
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“Đừng sợ, hãy đi đến chỗ những người môn đồ của Ta 
và bảo họ báo tin này cho tất cả những người khác. 

Nếu con có đức tin và thực sự tin,
Ta sẽ sống trong lòng con và sẽ không rời bỏ con”.
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“Một ngày nào đó trên Thiên đàng, con sẽ được gặp Ta;
Linh hồn con sẽ được yên nghỉ và con thực sự được tự do”

Hãy luôn ghi nhớ tình yêu của Đức Chúa Trời
và những gì Ngài đã làm cho chúng ta, 

đó là Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài cho chúng ta.
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Ngày lễ Phục sinh đã đến,
vì thế tất cả chúng ta cùng nhìn xem ngày đó

có nghĩa như thế nào nhé.



Câu Chuyện Phục sinh kể về Chúa Giê-xu khi Ngài đã
trưởng thành. Hãy xem việc Ngài đi vào thành
Giê-ru-sa-lem, Ngài nói chuyện với các môn đồ,

Ngài bị phản bội, bị bắt và cuối cùng, bị đóng đinh.
Thật may mắn là câu chuyện không dừng lại ở việc Ngài
bị đóng đinh đến chết, bởi vì 3 ngày sau, Ngài sống lại từ

phần mộ. Những hình ảnh tuyệt vời ghi lại các thời điểm đầy 
năng quyền, đã cho chúng ta thấy rõ câu chuyện về tình yêu 

của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta.




